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Meester Tim aan het woord 
Het is heerlijk om te zien dat alles weer een beetje normaal wordt. Afgelopen maand 

waren er veel leuke activiteiten, waarbij u als ouder/verzorger weer regelmatig 

aanwezig was: We hebben een geweldige ‘Tabitha’s got Talent’ gehad met veel 

publiek, de rapporten zijn met elkaar besproken en ook van de gelegenheid om een 

keer een Kanjerles van uw kind bij te wonen werd gretig gebruik gemaakt. Je merkt 

dat we samen de rol van educatief partner weer kunnen oppakken en ik geloof er in 

dat we het samen daardoor nog beter kunnen doen voor uw kinderen. 

Daarnaast is het fijn dat de dagen weer langer worden en we hopelijk weer naar een 

periode met warmer weer toe gaan (en veel zon). 

De komende weken staan in het teken van Pasen en een nieuw begin. Het nieuwe 

begin is ook mooi te zien in de moestuintjes, waarin alle groepen weer bezig zijn om 

hun eigen plantjes en zaadjes te laten groeien. 

Donderdag is de traditionele Paasviering op school en daarnaast gaan we samen met 

de kinderen ontbijten. De leerkrachten hebben de lijsten inmiddels al rondgestuurd. 

Traditioneel verbinden we ook weer een goed doel aan Pasen, maar daar zullen we u 

verder over informeren na de Paasviering. 

Na Pasen is het nog een kleine twee weken tot de meivakantie die we natuurlijk op 

vrijdag weer in gaan luiden met de Koningsspelen, voor het tweede jaar samen met 

De Wilgen. In de laatste week voor de meivakantie zijn ook de eindtoetsen van de 

groepen 8, hun laatste citotoetsen op de basisschool.  

In de laatste week voor de meivakantie komt ook de volgende nieuwsbrief, dus dan 

zullen we u ook verder bijpraten over wat er na de meivakantie nog verder staat te 

gebeuren (o.a. een ouderavond, waarbij we u bijpraten over de ontwikkelingen 

rondom de samenwerking met De Wilgen.  

Ondertussen loopt het schoolvoetbal ook 

gewoon door, waarbij zich inmiddels al twee 

teams hebben geplaatst voor de finaledag op 12 

april! Leuk om hierbij te vertellen dat er maar 

liefst 11 (!) teams van Tabitha meedoen aan het 

schoolvoetbal. Kortom: Tabitha is volop in beweging! Tim Klazinga 
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‘Koppen bij elkaar’-ochtenden 
De volgende ‘Koppen bij elkaar’-ochtend staat gepland op woensdag 10 mei. Voor het thema: Houd u de 

aankondigingen in de gangen in de gaten!  

 

 Tabitha’s got Talent groot succes 
Wauw, op woensdagavond 22 maart werd het maar weer extra duidelijk hoeveel talenten wij op 
school hebben. De naam voor deze talentenshow klopt dus nog zeker! De avond startte 
spetterend met een dans en lied van de deelnemende artiesten. Daarna kreeg elke artiest of elk 
groepje artiesten een moment om te schitteren op het podium. We hebben maar liefst 28 (!) 
optredens gezien: Zang, dans, voetbaltrucs, moppen tappen, DJ, paaldansen, piano, gitaar en 
dwarsfluit. In het publiek zaten veel enthousiaste en trotse klasgenoten, ouders, opa's en oma's, 
buren, broertjes en zusjes... noem het maar op. Al met al, een geweldige avond! Gelukkig 

hebben we de foto’s nog 😊. 

 

Van de Schoolfotograaf 
Zoals u weet komt morgen (vrijdag 31 maart) de schoolfotograaf om de ‘broertjes en zusjes’ van school te 
fotograferen. Alle broertjes en zusjes van school gaan onder schooltijd op de foto. Als één van de 
broertjes/zusjes niet aanwezig is, wordt er nog een inhaalsessie gepland op de dag dat we komen voor de 
groeps- en de individuele foto’s van de groepen 1 t/m 7 (3 juli). 
 
Naast de broertjes en zusjes gaan deze dag ook de groep 8-kinderen individueel op de foto en wordt er een foto, 
als een soort afscheidsfoto, gemaakt van alle groep 8-kinderen samen. 
 
Door de leerkracht(en) van uw kind(eren) wordt u verder op de hoogte gehouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
De fotografen 

Broertjes/zusjes aanmelden 
Nog een reminder: Na de oproep in de vorige nieuwsbrief zijn er weer een aantal broertjes en zusjes van 
leerlingen van Tabitha aangemeld (fijn!). Wanneer uw volgende zoon/dochter ook naar Tabitha gaat, zouden wij 
het fijn vinden dat u hem/haar alvast aanmeldt (als richtlijn: Rond de derde verjaardag is een goed moment om 
dit te doen). Het aanmeldformulier kunt u opvragen bij Tim Klazinga of Karin van Os. 
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Van de MR 
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,  
 
Na dit schooljaar loopt de termijn van Sandra Butter uit onze medezeggenschapsraad af. Zij stelt zich graag 
weer verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Als u ook verkiesbaar wilt zijn voor de MR, stuur dan een email 
met motivatie naar: mr@cbs-tabitha.nl. We willen u vragen om uiterlijk 31 maart te 
reageren, zodat we kunnen vaststellen of er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.  
 
Met vriendelijke groet,  
De MR van CBS Tabitha 

Week van de Lentekriebels 

Ook wij hebben vorige week meegedaan aan de Week van de Lentekriebels. Deze week is een nationale 
projectweek voor het basisonderwijs. De scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en 
seksualiteit. In de kerndoelen van de overheid is opgenomen dat iedere basisschool in Nederland hier aandacht 
aan moet besteden. We hebben gemerkt dat er veel onduidelijkheid is, ruim uitgemeten in de media, wat voor 
lessen in zo’n projectweek gegeven worden. Daarom hebben de 
leerkrachten hieronder per jaarlaag en stukje geschreven over wat er in 
deze week in de lessen behandeld is. 

Groepen 1/2  
Bij de kleuters hebben we het over groeien, over de moestuin. Daarin gaat het over zaadjes en die kiemen uit tot 
planten. Ook bespreken wij dat er in de lente jonge dieren worden geboren, hierbij gaan we in op de benaming 
van die dieren. Bijvoorbeeld: Een paard krijgt een veulen. Eerder hebben we het met de kinderen al gehad over 
dat wij in heel veel hetzelfde zijn; twee ogen, een neus , een mond. Maar wij zijn ook verschillend; groot, klein, 
donker of licht haar, jongen af een meisje. Beide zorgen voor de kleuters voor het besef van onze omgeving en is 
de voorloper op de lentekriebels.  

Groepen 3  
De volgende onderdelen zijn in de groepen 3 besproken: 
* Wie ben ik en wie heeft hetzelfde als ik?  
* Wie wonen er in mijn huis? 
* De verschillen tussen jongens en meisjes (Kunnen jongens ook lang haar hebben?); 
* Dat iedereen zelf mag kiezen wat voor kleding je draagt, of je lang haar/ kort haar wilt, etc. Wat jij heel mooi 
vindt, hoeft iemand anders natuurlijk niet leuk te vinden. Het is fijn dat iedereen anders is en samen zijn wij een 
hele leuke groep kinderen bij elkaar; 
* Ook hebben we het gehad over hoe we elkaar groeten. Als je boodschappen gaat doen geef je de caissière 
natuurlijk geen knuffel of kus. De juffen groet je door het geven van een hand. Papa’s, mama’s met een dikke 
knuffel en een kus. Maar dat dit voor iedereen ook weer anders kan zijn en dat jij zelf aan mag geven hoe je 
iemand gedag wilt zeggen, mits je dit natuurlijk altijd op een beleefde manier doet. 
* Hoe groeit een baby in de buik? (veel kinderen dachten dat dit heel kort, 1-3 weken, was) 

mailto:mr@cbs-tabitha.nl
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Groepen 4  
In de groepen 4 hebben we het tijdens de week van de lentekriebels gehad over mensen die belangrijk voor ons 
zijn en wat deze mensen voor ons betekenen. Je kunt heel veel verschillende mensen aardig en lief vinden. 
Mensen dichtbij, zoals je familie of gezin. Maar ook mensen verder weg, zoals vrienden van een sportclub of uit 
de buurt. Wie betekenen er veel voor jou, wie is belangrijk of bijzonder voor jou? Dat hebben we allemaal 
verwerkt in een complimentenbloem. 

Groepen 5  
* Er is gesproken over de positieve eigenschappen van kinderen. Ieder kind heeft zijn talenten om trots op te 
zijn. Je kunt trots zijn op iets wat je doet of waar je goed in bent, maar ook om wie je bent. 
* We hebben het gehad over welke gevoelens kinderen ervaren in diverse situaties en bij aanrakingen. Ze kregen 
stellingen voorgelegd waar ze op konden reageren d.m.v. een rood ( niet fijn), een groen (fijn) of een oranje 
briefje ( weet het niet precies) konden aangeven wat ze daarvan vonden. Bijvoorbeeld een zoen van oma krijgen. 
Hier ontstonden mooie gesprekken door; 
* Er is ook gesproken over goede en slechte geheimen. Sommige geheimen zijn niet goed om geheim te houden, 
dan is het belangrijk dat je aan papa, mama, de juf of een vriend laat weten wat er is. Bijvoorbeeld als je 
gechanteerd wordt door iemand.  
* De tweede les ging over grenzen stellen. Wat wil je wel of juist niet. Hoe geef je je grens aan? Ga je over de 
grens van iemand anders heen of laat je anderen over jouw grens heen gaan? Hoe herken je of iemand iets fijn 
vindt of juist niet? Het was goed om met de kinderen in gesprek te zijn hierover. Ook de kinderen gaven aan dat 
ze het fijn vonden om met elkaar te praten en hun gevoelens te kunnen vertellen. 

Groepen 6  
'Bloos je van bloot?' Dat is de titel van de les die we in groep 6 gedaan hebben. De kinderen zagen 's ochtends al 
op het bord staan dat we het hierover gingen hebben. Best wel een spannend onderwerp... en ook wel een 
beetje grappig. Maar waar hebben we het dan tijdens deze les over gehad? Iedereen gaat anders om met bloot 
zijn. Sommige mensen schamen zich niet voor bloot zijn en anderen hebben juist veel behoefte aan privacy. Als 
je ouder wordt, ga je je opeens meer schamen voor bloot zijn. Hoe komt dat? Dieren schamen zich helemaal 
niet, terwijl zij altijd bloot lopen. Waarom wij mensen dan wel? Over al deze vragen hebben we interessante 
gesprekken gehad. Ook hebben we een filmpje gekeken waarin twee meiden vertellen over de 
naturistencamping, waar ze elke zomer heen gaan. Voor deze meiden is dit heel normaal, want ze zijn dit 
gewend. Ook dit zorgde voor mooie gesprekken. 

Groepen 7  
Deze week hebben wij in de klas veel gepraat over de groei van jongens en meisjes en de verschillen hiertussen. 
Wat gebeurd er eigenlijk met je lichaam in de puberteit? Wat gaat er groeien en zijn hier grote verschillen 
tussen? De kinderen mochten anoniem hun vragen stellen en hier kwamen enorm interessante en leuke 
gesprekken uit naar voren. Wij hebben ook samen gepraat over wat het verschil is tussen vriendschap en 
verliefdheid. Hoe weet je dat je echt verliefd bent en hoe ga je om met deze gevoelens? Dit kan soms best lastig 
zijn. Tot slot hebben wij de week afgesloten met een vraagstuk over internetveiligheid. Steeds meer kinderen 
krijgen een telefoon en maken misschien al gebruik van sociale media. Hoe weet je dat je veilig aan het 
internetten bent? Waar moet je op letten om het plezierig en veilig te houden? Wij hebben enorm genoten van 
de week en leerzame gesprekken! 

 



 

 

Maart/april ‘23 

5 

 

 

 

  

Groepen 8  
In groep 8 komen kinderen op een leeftijd dat er een hoop verandert in het lichaam. Dat kan zowel als prettig als 
onprettig worden ervaren en soms worden kinderen onzeker van die lichamelijke veranderingen. Toch hoort het 
erbij, iedereen maakt de puberteit mee. Met het thema 'ouder worden' van Naut hebben wij hier uitgebreid bij 
stil gestaan. Zo hebben we het gehad over wat hormonen doen in het lichaam, hoe het komt dat je verliefd 
wordt en dat iedereen andere voorkeuren hierin heeft. Maar ook dat het stellen van grenzen erg belangrijk is in 
een (vriendschappelijke-) relatie. Daarnaast hebben wij twee lessen gegeven uit 'kriebels in je buik'. Een van deze 
lessen was 'wat zou jij doen?' en ging wederom over het stellen van grenzen. De kinderen hebben geleerd dat 
het belangrijk is om je eigen grenzen duidelijk aan te geven, maar ook dat het belangrijk is die van een ander te 
respecteren. Wat de een prettig vindt, hoeft voor de ander niet prettig te zijn. Ten slotte hebben we de les 'wat 
is seks' gegeven. Zeker in een tijd met het internet zijn daar veel verschillende opvattingen over, maar wat is 
eigenlijk normaal? De een spreekt hier thuis openlijk over en bij de ander is het niet vanzelfsprekend. Het kan 
ook erg ongemakkelijk zijn om over te praten. De kinderen hebben geleerd dat er verschillende opvatting over 
seks zijn die sterk kunnen verschillen per persoon of cultuur. In groep 8 hebben wij genoten van de mooie 
gesprekken met de kinderen! Deze week is de Week van de Lentekriebels afgesloten met een voorstelling van 
‘Kikid’ en door een les uit de Kanjertraining over identiteit die aansluit op overstap naar het voortgezet 
onderwijs. 

Koningsspelen 

Vrijdag 21 april, de laatste vrijdag voor de meivakantie, 
organiseren we weer, samen met De Wilgen, de 
Koningsspelen. De leerkrachten zullen u informeren waar 
de kinderen verwacht worden. We hopen natuurlijk dat 
het weer net zo’n succes wordt als vorig jaar! 

Samenwerking Tabitha/De Wilgen (save the date) 
De afgelopen periode zijn er weer stappen gemaakt in de samenwerking tussen De 
Wilgen en Tabitha. In februari hebben de teams een gezamenlijke studiedag gehad, 
afgelopen week is er een avond geweest met de MR’s van beide scholen en het 
projectteam en maandag 3 april vindt het volgende teammoment plaats. 
Na de meivakantie willen wij u tijdens een ouderavond informeren over de gemaakte 
stappen en de vervolgstappen. Deze ouderavond vindt plaats op dinsdag 9 mei van 
19.00 tot 20.30 uur. U zult via Parro een agenda-item ontvangen, waarop u kunt 
aangeven of u wel of niet aanwezig bent deze avond. 
Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn deze avond. 
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Nieuwe Tabithanen 
 

In maart hebben we weer 2 nieuwe Tabithanen, die 4 jaar zijn geworden, officieel mogen 

verwelkomen: Lina en Jan in groep 1/2e. Lina zal de eerste maanden nog niet altijd op 

school zijn en Jan is blij dat hij als derde uit het gezin nu ook naar school mag! 

 

  Wij wensen onze nieuwste aanwinsten heel veel plezier bij ons op school! 


